Boek van de Hemel Deel 11 - 3 Mei, 1916 Luisa Piccareta

In de Goddelijke Wil bidt de ziel zoals Jezus.
Zij maakt de Vader gelukkig en herstelt voor allen, zoals Jezus deed.

Jezus zegt tot Luisa:
"Mijn dochter, bid, maar bid zoals Ik bid -
Voor iemand die Mij liefheeft is alles mogelik.

Verenigd met Mij, in mijn Wil, neem en breng

- de gedachten van allen in jouw gedachten naar de Goddelijke Majesteit,
- de blikken van allen in jouw ogen,

- in je woorden, bewegingen, affecties en verlangens, die van je broeders,
om voor hen te herstellen en hun Licht, Genade en Liefde te geven.

In_mijn Wil
- zal je jezelf vinden in Mij en in allen,

- zal jij mijn Leven leven,
- zal jij met Mij bidden.

De Goddelijke Vader zal gelukkig zijn, en de gehele Hemel zal zeggen:

"Wie roept ons van de aarde?
Wie is degene die deze Heilige Wil in zich wil insluiten met ons allen tesamen erbij?

“Bidden zoals Jezus” SG- De Goddelijke Wil




